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Walvispuzzels  //  Rollenspel vis eten
De week van start, dat is rustig op gang komen. Er waren puzzels 
van walvissen. Oeioei, helemaal in stukken geknipt. Die moeten we 
weer maken hoor!  En in ons huisje was er echte alsof-vis. Zo 
konden we heerlijk vis-eet-restaurantje houden voor al die 
walvissen.



op stap naar de viswinkel 
en natuurlijk proeven !

Eens echte échte vis proeven, dat stond nog op het programma. Daarvoor gingen we samen met Nancy 
op stap, naar de viswinkel op zo’n 500m van onze school. Een stevige stap, maar we ontdekten heel 
wat onderweg. De torenkraan en de tractor maakten het meeste indruk, en die bekeken we dan ook 
eens heel goed. In de viswinkel, hadden ze nog geen walvis op bezoek gehad, dus was er nog wel 
wat te rapen voor ons. Eens terug op school, bakte Nancy voor ons de vis, en wij proefden en 
smikkelden en smulden. Best lekker hoor (dachten de meesten toch…)!



Zo groot is een walvis zwemmen in de zee
Hoe groot is dat nu eigenlijk, zo’n 
walvis? Wel, dat gaan we eens buiten 
tekenen, bedachten we ons. Amai! Zo 
groot! Daar kunnen al zeker alle 
miertjes en misschien zelfs alle 
kleuters in!

De doeken in de bewegingshoek 
zorgden ook deze week voor heel 
wat zwem- en springplezier. 



liedjes !

De miertjes houden van zingen. 
Ondertussen hebben we al een heuse 
hitlijst opgebouwd. Elke woensdag, 
net voor de middag, is er 
liedjesdisco in de kring. Dan zingen 
we alle liedjes van de verschillende 
projecten nog eens opnieuw. Goed 
voor het geheugen en goed voor het 
humeur!

Dit project kwamen er 3 nieuwe 
liedjes bij: ‘Walvis, mag ik mee?’; 
‘10 kleine visjes’; en ‘Later word 
ik duiker’. En gewoon zitten zingen, 
is misschien wel wat eentonig. Dus 
gingen we ze met de lintjes dansen 
in het zaaltje. Wat een plezier! 
Daarna nog even vrij bewegen, kan er 
altijd bij. Spring maar mee op de 
trein!



vissen tekenen 
voor de walvis 

Tsuki kwam op het idee om visjes te tekenen, voor de walvis. Zo gezegd, 
zo gedaan. Maar we hadden nog geen zee, wat nu? Dan maar schilderen!  
Blauw, wit, paars, groen, zelfs een beetje zwart. Wrijven, stempelen en 
spetteren. Daarna nog wat glitterpapier erop, en onze zee is klaar. Kom 
maar eens kijken in de klas, ze hangt boven onze knutseltafel. 



carnaval
Verkleden!  En eens goed gek doen!  We durfden zelfs 
(bijna) allemaal al eens boven op de tafel in de 
kring onze outfit aan onze vriendjes showen!



daar hoort confetti bij !
En … hopla!! 
Daar ging de 
confetti. Er 
werd geblazen, 
gegooid, 
gestrooid en 
rondgeveegd. Er 
werd gerold, 
gedanst en 
gejuicht. En 
daarna kwamen de 
vrachtwagens de 
boel weer schoon 
maken. (Of ja, 
toch 
gedeeltelijk…) 
Heerlijk!



En popcorn!    klaskiekjes 
Natuurlijk was er ook 
popcorn. Mmmm!  En na al 
dat feestgedruis, zwemt 
onze walvis we de 
vakantie in !

Tot 
volgende 
week!


